
 

 

 

verlaat je kade 

hou steeds je goede hart vast 

laat je zacht stromen 

 
Deze tijdloze wijsheid leeft Enschede al eeuwen met succes. 
Het vormt haar unieke karakter: open, vertrouwd en soepel. 
Die aantrekkelijke sfeer proef je elke dag in onze binnenstad. 
 
Enschede is een stad die wat te vertellen heeft: een doorleefd verhaal. 
 
Open  verlaat je kade 
We durven voorbij grenzen te gaan voor groei. Beide grachten werden gedempt, voor 
een bloeispurt en na de transformerende stadsbrand. Pioniers van 165 nationaliteiten 
verlieten hun vaste grond om hier een goed leven te bouwen. Nieuwsgierige 
studenten vergroten dagelijks hun kennen en kunnen. Kunstenaars en wetenschappers 
zoeken nieuwe invalshoeken en oplossingen. Enschede biedt ruimte voor een open 
blik. Stappen zetten of een sprong maken vinden we hier heel gewoon. In deze stad 
vind je daarom altijd weer iets nieuws. 
 
Vertrouwd  hou steeds je goede hart vast 
We laten onze eigen kern niet los. Enschede koestert het stadshart ‘binnen het ei’ al 
eeuwen, als midden van voortdurende groei, afbraak en vernieuwing. Beter dan het 
bijzondere stratenpatroon rond de Oude Markt met zijn robuuste kerk en knusse cafés 
wordt het niet. Aan een goeie basis moet je niks veranderen. Ook Tukkers zelf blijven 
dichtbij zichzelf. Ze staan bekend om hun gemoedelijke inborst, trotse tradities en rijke 
streekcultuur. Lekker jezelf blijven, kun je mooi genieten. 
 
Soepel   laat je zacht stromen 
Leven is bewegen. Enschede is geen stilleven: door grachten van toen stromen 
shoppers van nu. De stad gaat mee met de tijd. Daarom is hij onverwoestbaar, want 
wat stilstaat veroudert. Het verfijnde stratenweb in het centrum verbindt jong en oud, 
Nederlanders, Duitsers, immigranten, Tukkers, stratenmaker en hoogleraar. Terloops 
voegt iedereen zijn eigen kleur toe aan het geheel. Leven en laten leven is wat we 
geloven. In Enschede hoef je niks te bewijzen, je bent welkom zoals je bent. Dat maakt 
het goed toeven en ontspannen leven. 
 
Plaats en vorm 
De oude buitengracht is de A(ha)-locatie om tienduizenden bewoners en bezoekers te 
herinneren en inspireren aan waar onze stad voor staat.  
 
verlaat je kade 

hou steeds je goede hart vast 

laat je zacht stromen 



 

 
 
 
De dichtvorm -haiku- zegt veel met weinig woorden. Typisch Twents. Poëzie past 
sowieso bij Enschede, vraag Willem Wilmink maar. 
 
Iedereen kan deze tekst op z’n levensmoment betrekken en er een eigen invulling aan 
geven. Zo bouwen we de stad samen verder, op z’n beproefde fundament.  
 
Dit motto verwelkomt de binnenstadsbezoeker daar waar vroeger de toegangspoorten 
en -bruggen over de gracht lagen, in vier windrichtingen: de westelijke Veldpoort 
(Marktstraat), oostelijke Espoort (Kalanderstraat), zuidelijke Windbrug (Van Loenshof) 
en noordelijke Knibbelbrug (Van Lochemstraat).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artistieke impressie 
het idee kan graag verder  
ontwikkeld en op andere  
manieren uitgevoerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Over mij 
Ook ik vond in Enschede de plek om mijn leven op te bouwen. Naast 
bewoner ben ik liefhebber, was er stadsgids en werk er als relatietherapeut. 
Liefde en verbinding zijn wat ik aan Enschede wil bijdragen.  

Robin Pater 


